Zondag 5 september 2021 De Nazomer Rit.

Vandaag zou het weer een zonnige dag worden en dat klopte ook. De voorzitter belde de leden
persoonlijk om een motorrit te maken. Om 11.00 werd er verzameld bij ons “Motorhome” en tijdens
de koffie werd besloten de Kaag weer eens op te zoeken altijd gezellig om te kijken naar de boten.

Bij een terras waren wij niet welkom want wij hadden niet gereserveerd. Waarschijnlijk had dit te
maken met het onbetrouwbare uiterlijk van de voorzitter en vieze-voorzitter.

Er kwam van alles voorbijvaren een boot leek op zo’n Tonijnvisboot maar na deze beter bestudeert
te hebben, besloten wij dat deze boot niet zeewaardig was, “kenners” als wij zijn. Inmiddels hadden
wij plaatsgenomen op een bankje langs de Kaag.



We genoten van de zon en enthousiast zwaaiden wij terug naar de passerende boten en genoten van
de zelf meegebrachte limonade. We reden verder langs de Kaag en bogen af naar de Westeinder
plassen. Ook daar veel recreanten op en aan het water. Via Nieuwveen reden wij naar het Noorden
richting Nieuwkoopse plassen. Daar bij de bekende Frietwagen aan de Woerdense Verlaat genoten
wij van de Friet en andere geneugten. De Vieze-voorzitter kreeg het echter aan de stok met een
mevrouw die aan hem vroeg zijn Motor verder te parkeren. Maar dit echtpaar had hun scooter dwars
op de parkeerplaats geparkeerd maar toch parkeerde hij de motor 5 cm verder goedzak als hij is! Van
al die meren en plassen moest de voorzitter plassen. Plotseling verliet hij het terras en stormde het
bos in. En toch hadden wij hem niet het bos ingestuurd (?) zoveel respect hebben wij wel voor hem.
Maar hij kwam weer terug om onze motorrit te vervolgen. Zonder ijs of milkshake konden wij de dag
niet voltooien. En na een slalom tocht langs de Meije waarbij wij een bord over het hoofd zagen
kwamen wij toch bij een McDonalds aan. We gingen op huis aan maar de weg tussen Moerkapelle en
Zoetermeer was dicht. Toch maar weer de A12 gepakt en zo kwamen wij weer thuis.



