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Vandaag 1e Pinksterdag verzamelden wij in de bekende motorhome van Joop en Emmy. Het aspirant 

lid was als eerste aanwezig. Ondanks dat het nog geen 1 juni was had Emmy het terras gelegen voor 

hun 6 (?) onder een kap woning geopend. De overige leden kwamen al snel aan met de vers uit de 

garage geplukte motoren. Er werd het een en ander besproken waaronder het kapsel van het 

aspirant lid en die van de voorzitter, hij was nog niet onder handen genomen. De herenkappers 

rekenen tegenwoordig overal een prijs van 15 euries concludeerden wij. De voorzitter wilde 

waarschijnlijk vertrekken want het zonnescherm werd omhooggetrokken zodat wij in de felle zon 

kwamen te zitten. We besloten gelijk te gaan. Binnendoor de polders richting Gouda ging het. Bij een 

rotonde aldaar hinderde een grote groep wielrenners het verkeer bij het oversteken. Wij moesten 

stoppen en even speelde de gedachte om gewoon door te rijden.  Er klonk wat hoongelach maar ook 

excuses van diverse wielrenners. Wij besloten ons humeur door dit voorval niet te laten beïnvloeden. 

 

 

Tijdens een pauze bewonderden wij het polderlandschap en concentreerden wij ons op rollerskates 

passerende dames. Binnendoor reden wij richting Utrecht en bij IJsselstein passeerden wij de 

bekende zendmast. Door Nieuwegein kwamen wij op de A12 terecht en bij afslag Wijk bij Duurstede 

namen wij weer de afslag. Verderop reden wij naar Doorn en Austerlitz. Daar was het door de corona 

maatregelen niet druk. Op een nu afgestreepte zone moesten wij onze motoren parkeren. De friet, 

frikandellen en ook het ijs vonden hun weg naar binnen. We zaten met drie man op gepaste afstand 

op twee bankjes. Nu het een stuk minder druk was konden wij de omgeving beter bestuderen en 

kwamen tot de conclusie dat het eigenlijk maar weinig voorstelt, maar goed je kan er altijd een 



versnapering halen. Via Zeist reden wij naar Lage Vuursche dat ondanks dat alle 

pannenkoekenhuizen dicht waren er toch veel volk aanwezig was. Vandaar uit reden wij over 

donkere boslanen waar dan ook gevraagd word je licht aan te doen. Deze regel geld niet voor 

wielrenners die in plaats van het fietspad te gebruiken zeer slecht zichtbaar zich op de rijweg 

bevonden. Gelukkig hebben wij het deze hinderlijke medeweggebruikers vergeven, de dag was er te 

mooi voor! 

 

Dwars door Hilversum ging het richting Loosdrecht en dan Vinkerveen. Daar maakten wij een derde 

stop langs het water en mijn twee reisgenoten richten mijmerend hun aandacht op een passerend 

bootje. Ook kwam er een motorboot langs die wel zo hard vaarde dat het water over de kade heen 

spoelde. Door voorbijgangers werd hij daarop attent gemaakt en minderde snelheid. Het was op 

deze plek erg fris en wij besloten verder te gaan. Dwars door Mijdrecht kwamen wij op de weg 

terecht richting Alphen aan den Rijn en vervolgens Boskoop en Zoetermeer. In Zoetermeer besloten 

mijn medeleden mij niet meer te volgen en gingen linksaf in plaats van rechtsaf. Maar ik was ze toch 

zat, de hele dag die gasten achter je aan voelt toch wel ook een beetje bedreigend!! 


