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De volledige club was aanwezig toen de voorzitter besloot voor te gaan rijden en de rit richting 

Gorkum zou gaan. Richting Gouda en Schoonhoven ging het totdat onze road-kapitein besloot bij de 

afslag naar Gouda naar Gouderak te rijden. Hier reden wij het pontje op dat maar van een kant op te 

rijden was. Gelukkig waren wij de enigste drie passagiers van de veerdienst Gouderak. 

 

 

Aan de overkant hadden wij inmiddels de motoren gekeerd om er weer zonder problemen af te 

kunnen rijden. En zo reden wij alsnog richting Gouda en vervolgens Schoonhoven, daar namen wij 

weer de pont. Aan de overkant bevindt zich een restaurant en daar werden de omeletten met 

kapotte dooiers (tegen het knoeien) weg gewerkt. Althans na een korte onderbreking want een stel 

bewoners van de bovengelegen woningen vonden dat wij onze motoren verkeerd geparkeerd 

hadden. Om te voorkomen dat wij in een uitzending van de “Rijdende rechter” terecht kwamen 

besloten wij de motoren elders te parkeren. Toen wij terug keerden op het terras zagen wij de 

mooier serveerster verbazend kijken naar onze helmen en de aangevreten omeletten! Verder gingen 

wij, nu richting Alblasserdam en reden op de dijk langs de Merwede die bevaren werd door 

beroepsvaart en pleziervaart. 



 
 

We besloten een (sanitaire) stop te maken langs een parkje met een mooi zicht op de Merwede. En 

vervolgden onze rit richting Kinderdijk. Bij Kinderdijk besloten wij de pont naar Krimpen aan de Lek te 

nemen. Vervolgens ging het weer richting Gouda het doel was eigenlijk om langs de Vlist te rijden. 

We stopten bij Gouda en besloten toen gezien de tijd, toch maar naar huis te rijden. Bij de 

McDonalds in Zoetermeer herhaalden wij de routine om de milkshakes en een ijsje te verschalken.  

Al met al weer een geslaagde rit! 


