Woensdag 24 juni 2020 Vreemde vogels

De voorzitter opperde dat de gehele club vandaag zou uitrijden. Alleen de werkzame vieze voorzitter
diende daar wel een vrije dag voor te nemen. Verzameld werd er bij het aspirant lid die tevens de
koffie verzorgde, zorgzaam zo als hij is. We besloten in de buurt een rit te maken en als snel reden
wij via Leidschendam, Voorschoten en vervolgens richting Wassenaar. Daar was het in het centrum
erg druk. Bij het de rotonde naar het strand Wassenaarse Slag reden wij richting Katwijk en
Noordwijk. Via de mooie Duinweg bij Noordwijkerhout kwamen wij bij De Zilk. Bij een ons bekend
restaurant gebruikten wij de lunch met uitzicht op “Zomers luchtig geklede dames” die voorbij
kwamen. Wat ons betreft kan het niet warm genoeg zijn! Het bestelde gerecht “Het Twaalfuurtje”
was nog verkrijgbaar ondanks dat het al kwart over twaalf was. We besloten verder te rijden door
het mooie landschap van Zuid-Holland. Bij Burgerveen reden wij langs de Westeinder Plassen die
druk bevaren werd door boten van divers formaat, altijd een leuk gezicht. Even deden wij een poging
om bij een Palingrokerij een ijsje te scoren maar dat ging niet door. Verder reden wij en via diverse
polderwegen reden wij richting Alpen aan den Rijn.

Daar bij het bekende vogelpark Auvifauna op het terras van het Toekan restaurant genoten wij van
een Sorbet. Veel keuze hadden zij niet op de ijskaart dat was vroeger wel anders jammer genoeg. De
voorzitter probeerde nog een Banane Royaal te krijgen maar ook dat feest ging niet door. Daarna



reden wij langs de Oude Rijn en via Hazerswoude-Dorp bereikten wij Zoetermeer weer. Het was
behoorlijk warm maar op de motor viel het mee.



