
Motorvakantie 2024 Motorhotel Daytona te Dasburg Duitsland (354 Km) 

 

Vol goede moed over het droge weer vertrokken wij 30 juni 2024 om 9:00 uur richting Limburg. 

Volgzaam volgden wij de roadkapitein ditmaal de voorzitter zelf. De bedoeling was om 1x te 

overnachten in het Motorhotel Zuid Limburg in het mooi gelegen Hulsberg. De overnachting was aan 

de prijs, en er werd medegedeeld op de website dat wij het ontbijt en diner in het naastgelegen 

restaurant konden gebruiken. Niet dus. Men had zondagavond een feestje ingepland (of het kwam 

het zo uit de lucht vallen?) op het terras, welke wij niet mochten gebruiken. Ook een diner bleek niet 

mogelijk. De kamers en badkamers waren goed en schoon. Het ontbijt werd nu voor 3 personen voor 

49,50 aangeboden in papieren zakken die op de binnenplaats(carree) in de koelkast stonden. 

   

De zakken waren ruim gevuld, maar wij hebben alleen de zacht broodjes opgegeten aan een tafeltje 

dat op de binnenplaats (een oude Limburgse Carre boerderij) stond. Toen een van onze leden het 

eitje wilde verorberen, werd hij onmiddellijk gewaarschuwd voor de zwarte rand om de dooier. 

Hierdoor hadden wij geen zin meer om te eten en gingen koffie drinken op de kamer van de 

voorzitter. Er was maar 1 voordeel, de motoren stonden droog. 

We vertrokken rond 9:00 uur om te tanken bij een nabijgelegen “Tango” en de laatste 138 KM te 

rijden. Het was gelukkig droog en wij hadden de moed erin. De Vicevoorzitter had alleen zijn vizier 

soms niet op scherp staan deze schoot soms los en werd dan weer vastgezet. De reis verliep verder 

voorspoedig en rond 15:30 uur stonden wij voor Motorhotel Daytona. Als we twintig meter verder 

hadden gereden zouden wij verdwaald raken want daar begon Luxemburg. 



 

Voor het hotel parkeerden wij de trouwe Yamaha Dragstars.   



 

 

Dinsdag 2 juli 2025 

Wij besloten om beneden aan de berg (2 km) te gaan tanken in Luxemburg (Prijs: 1,58 Euro wat EU?) 

en een rit te maken naar Mullerthal (watervallen). Halverwege de rit besloten wij onze regenkleding 

aan te doen maar het was te laat de broekspijpen leken zo uit de wasmachine te komen alleen dan 

met modder. Maar goed het was dan ook fris met veel regen. Aangekomen in Mullerthal hadden wij 

geen zin om in de regen te wandelen en reden door naar Larochette. Daar op het terras bij een 

Chinees restaurant dronken wij koffie en wachtte tot het iets droger werd (niet dus). We vertrokken 

richting Vianden maar je bent zo gefocust op de weg dat je niet rustig van de omgeving kan genieten. 

In Vianden viel de voorzitter door de gladde ondergrond naast zijn motard onderuit. En zo had hij een 

rugblessure opgelopen waar hij de komende dagen vooral bij het slapen last van had en heeft. 

 

Woensdag 3 juli 2024 

Door het belabberde weer besloten wij niet te gaan rijden en ook om de rug van de voorzitter te 

sparen. Wel maakten wij een wandeling naar de burcht van Dasburg toen het even droog was. De 

voorzitter bleef “thuis” Andere gasten (motorrijders) kwamen “verzopen” terug en hadden dezelfde 

mening als wij, je geniet niet en bent alleen maar bezig met het rijden zelf (gladheid e.d. en 

uitgereden poep op de weg). Een dag om snel te vergeten   

 

 



Donderdag 4 juli 

We vertrokken want het was droog, voor een korte rit naar Diekirch te Luxemburg, dit omdat het om 

14:00 uur volgens buienradar ging regenen. Maar eerst koffiedrinken met aardbijen gebak in een 

nabijgelegen winkelcentrum. De rit naar Diekirch verliep voorspoedig. Toen wij de stad in reden zagen 

wij in het voorbijgaan enkele tweede wereldoorlog tanks staan. Nu werd onze voorzitter enthousiast 

en was zijn rugpijn even vergeten en we reden terug om deze te gaan bekijken. Het bleek om een 

museum met een expositie over de tweede wereldoorlog te gaan. Zoals bekend is er veel gevochten 

in deze streek. Het was leuke en een onverwachte wending in onze rit.  De zon scheen tussen de 

wolken en het werd zelfs warm. Wij arriveerden rond 14:00 uur bij het hotel en gingen even relaxen 

op onze hotelkamer. Vanuit het raam keken wij uit op enkele bankjes die in de zon stonden. Toch 

maar naar beneden om van de zon te genieten. De hotelbar gaat pas om 16:00 uur open, maar wij 

hadden nog een paar blikjes Fanta en genoten van de zon. Vreemd dat 1 zo’n zonnige dag je vakantie 

gelijk goed maakt! 

 

Het vertrek (Vrijdag 5 juli) 

Rond 7:00 uur werden wij wakker in onze slaapkamer (annex douche). Wel een apart toilet waar ik als 

aspirant lid erg dankbaar voor was. Er kwam gisteravond nog een oplegger met gezaagde bomen 

voorbij en ik weet nu wie dat hebben gedaan, alhoewel ik ook beschuldigd ben van zagerij bij het 

slapen. Er wordt dan ook veel gezegd maar meestal wordt het met een grap afgesloten en beginnen 

we weer opnieuw. Tijdens de terugreis begon het bij Eindhoven flink te plenzen. Gelukkig had de 

voorzitter ons al voorbereid door van tevoren te stoppen en de regenbroeken aan te trekken, en het 

aspirant lid zijn vest zo koud was het. Deze kledij maakte het dan ook iets warmer. Echter lange files 

en langzaam rijdend verkeer maakte geen feest van onze terugreis. Afwisselend stoppen, remmen en 

langzaam rijden is geen pretje, je moet dan ook ontzettend scherp zijn. Maar we waren al getraind in 

de gladde Ardennen! 



 

 

De conclusie van deze motorvakantie is dat deze toch is geslaagd ook dankzij onze gastvrouw Hilly en 

Jan Koelewijn (Uitstekende kok) van Hotel Daytona maar ook de aanwezige Engelse en Nederlands 

gasten maakten dat de sfeer relaxed was. 

Meerdere foto’s binnenkort in de galerie te zien!   

 

 

 

 

 

 


