
Donderdag 7 mei 2020  Parkeerplaats Schiphol. 

 

Vandaag was het zonnig maar op de motor toch wat fris. De vieze voorzitter kon niet mee vandaag. 

Als troost mocht hij dinsdag 5 mei 2020 (bevrijdings dag) gratis in de tuin van het aspirant lid zijn 

eigen motor poetsen. Gelukkig had hij hier vrede mee. En zo bleven er twee leden van de club over 

om de tocht te maken. Na de koffie ging het richting Amsterdam want wij wilden de geparkeerde 

luchtvoertuigen bekijken op Schiphol Airport. Via het dorpje het Noorden kwamen wij bij Amstelhoek 

op het idee de rivier de Amstel te volgen. Het gebied langs de rivier wordt aangeduid als Amstelland. 

Amsterdam heeft zijn naam te danken aan de Amstel. Voorbij Ouderkerk aan de Amstel gingen wij 

richting Amstelveen. Daar verdwaalden wij in een woonwijk maar vonden wel een geopende 

snackbar. Op gepaste afstand werden de frikandellen in de stralende zon genuttigd. We besloten 

door de rijden richting De Kwakel maar aldaar constateerden wij dat wij ons steeds verder 

verwijderden van Schiphol.  

 

Dan maar even de navigatie aangezet en door dit wonderlijke apparaat kwamen wij toch rondom 

Schiphol terecht. Op diverse spotplaatsen gestaan en ook stijgen er nog steeds vliegtuigen op maar 

wel van andere maatschappijen.  



 

Een foutje van de chauffeur waarschijnlijk afgeleid door zijn stewardess. Door bezuinigingen moest 

zij waarschijnlijk op zijn schoot zitten en een passagier op haar plekje.  

 



 

Een parkeercontroleur met een norse blik controleerde de foutparkeerders.  

 



 

Onderweg kwamen wij ook langs de Polderbaan en langs het aanwezige hekwerk stonden er ook 

spotters en keukentrapjes. Binnendoor vervolgden wij onze tocht via Leiden naar Zoetermeer. Daar 

scheiden onze wegen en gingen huiswaarts. 

 

 


