
Woensdag 8 April 2020 “De verboden rit” 

 

Vandaag zou het zeer warm worden en de club besloot vandaag een motortocht te maken omdat het 

in het (paas)weekend te druk is. De vieze voorzitter nam vandaag verlof en zo was de hele club weer 

compleet. Verzameld werd er bij het aspirant lid deze heeft als gezinsleden twee goudvissen en 

kunnen dus niet besmet worden. Dank je wel voor het meedenken beste leden! Na de koffie werden 

enkele onderdelen vervangen van de motor van de vieze voorzitter en gingen wij op pad. Wel viel het 

mij op tijdens het koffie drinken dat mijn medeleden nogal afstandelijk deden. Richting 

Noordwijkerhout ging het om alsnog een veld met bloemen te kunnen aanschouwen. Maar daar in 

het bollengebied leken de meeste velden al gerooid.  

 

 

Hier en daar waren er nog kleurrijke velden te zien. We besloten richting De Kaag de gaan en aldaar 

aan de kade vonden wij een door bewoners aangelegde aanlegsteiger met een picknicktafel en 

bankjes. Daar besloten wij de lunch te gaan gebruiken. De meegebrachte broodjes vonden hun weg 

naar binnen en we genoten van de voorbijvarende bootjes in allerlei formaat. Maar toch niet zo druk 

als anders. 



 

 

Natuurlijk kon onze vieze voorzitter weer niet stilzitten en besloot zijn motor te gaan poetsen. 



 

De bewoners van een tegenovergelegen woning arriveerden en de dame des huizes bood een spons 

en emmer water aan. Beleeft sloeg onze vieze voorzitter het aanbod af met de opmerking dat hij wel 

door haar ingezeept wilde worden. Mevrouw besloot dit niet te doen. Vanuit een bootje dat voorbij 

kwam varen was men ook enthousiast over zijn poetswerk.  We besloten verder de rijden, langs de 

Kaag ging het richting Langeraar. Tegenover de RK. Kerk op het kerkplein besloten wij onze zonden te 

overdenken. De meegebrachte mandarijnen werden genuttigd en de vieze voorzitter organiseerde 

een ijsje voor ieder. Op gepaste afstand van elkaar werden deze genuttigd. Richting Alphen aan den 

Rijn gingen wij en nu richting Zoetermeer. Daar werd weer afscheid genomen. Wanneer we weer 

gaan rijden weten wij niet. Waarschijnlijk gaan wij toch in deze crises de weekenden proberen te 

vermijden en deze ruimte over te laten aan de werkenden. Ondanks deze donkere dagen hebben wij 

toch  erg genoten van deze “Verboden rit”! 

 

 

 


