7 juni 2024 Kibbeling halen in Zandvoort

De dag begon met wat bewolking toen wij uit Zoetermeer vertrokken naar Leidschendam, Voor
schoten en daarna richting Wassenaar. Daar staken wij de A44 over en sloten aan in de drukte van het
centrum van Wassenaar. Bij Duinrell konden wij richting Wassenaarse Slag wat tempo maken. De weg
richting Katwijk was rustig, en relaxed reden wij daarna de boulevard van Noordwijk op. Wij
parkeerden de motoren bij het reuzenrad dat in opspraak is geraakt omdat men bovenin bij het
aanwezige hotel de kamers in kon kijken, een extra attractie dus! Wij waren niet nieuwsgiering wat er
in die hotelkamers gebeurden wij krijgen een leeftijd dat bestaat uit herinneringen of we weten het
niet meer. Wij gingen gewoon op een terrasje koffiedrinken.

Na de koffie en wat geleuter reden wij richting Noordwijkerhout en daarna de mooie heuvelachtige
duinweg op. Richting Vogelenzang ging het en Bloemendaal door mooie lanen met bomen en bossen
er omheen. Zo reden wij weer door de duinen van het Kennemerland dat er door de zonneschijn nog
beter uitzag. Bij de boulevard tegenover het racecircuit vonden wij een visboer bereid om kibbeling
voor ons te maken. We zochten een plekje, uit de wind in de zon en genoten van de kibbeling en
frisdrank. Daarna reden wij de hele boulevard van Zandvoort af en vonden de weg naar huis weer. Dit
was weer door lanen met bomen en ook weilanden vol met veldbloemen (die stikstof ook!) waar
zowaar nog de (verschrikkelijke) koeien stonden te grazen. Maar wij zijn blij weilanden te zien met
koeien, paarden, geiten en schapen, je moet toch wel erg zielig zijn om te denken dat zij een slecht
leven hebben. Tsa, ze zijn er natuurlijk voor de melk en vlees dat heet dan “Boerderij” dit voor de
grachten elite.



