
7 juli 2025 Motorclub MZM (Motorclub zonder Motor) 

 

We vertrokken zonder onze motoren vanwege het voorspelde weer, nu met de auto. Onderweg af en 

toe stortbuien zoals voorspeld. We waren vroeg en we besloten het laatste stuk binnendoor te gaan 

en te genieten van de leuke straatjes, en de boerderijen met binnenplaatsen en natuurlijk de 

omgeving. Iets over 15:00 uur kwamen wij aan in Residence Valkenburg en betrokken wij onze 

tijdelijke woning met Sauna. Ook in Valkenburg was een Jumbo waar wij onze voorraden in konden 

slaan. Als echte motorclub parkeerden wij met vergunning op de dichtstbijzijnde bij zijnde plek bij de 

Jumbo. Terug trakteerde Rene ons op een biertje in het restaurant en deze werd betaald uit de 

motorpot. Maar het gaat tenslotte om het idee en de gunfactor. 

- 

8 juli 2025 

Vandaag autortrip gemaakt naar de grottenwoningen in Berg en Terblijt. Daarna naar Margraten het 

Amerikaanse oorlogskerkhof bezocht altijd een indrukwekkend gezicht door de vele graven.  

 

 

Daarna in Margraten een zijweg ingeschoten en een mooie rit gemaakt richting Vaals. Bij een 

restaurant De Buitenpost koffie met vlaai gegeten. Daarna reden wij naar het drielandenpunt. Dan 

werd het tijd voor een ijsje. Terug het Geuldal in om ijs te scoren, aardbeien en kersen. Dan weer 

terug naar Valkenburg bij Jumbo zout en boter te halen(vergeten). En op de terugweg in de kabelbaan 

gezeten en weer terug want het café boven was dicht. 

tel:2025
tel:2025


 
 

 

9 juli 2025 

Vandaag stond de treinrit "Het Miljoenenlijntje" op het programma. Op de gewenste tijd 10:15 uur 

waren wij aanwezig. De Stoomtrein kwam om zo"n 10:30 aangevuld en wij vertrokken 10:45 uur.  

Filmpjes! 

Stoormtrein aankomst.mp4 Draaien loc.mp4
 

 

Het zijn tegenwoordig 3 ritten die steeds vertrekken vanuit Simpelveld. Ze mogen namelijk van onze 

EU vrienden niet meer naar Valkenburg of Aken rijden. En zo wordt het plezier van de vrijwilligers 

maar ook professionals en reizigers ontnomen door een paar ambtenaren. Tussendoor lunchten wij 

op het terras van het Station. S’ avonds bezochten wij restaurant "De Herbergier" en de schnitzels en 

bier vonden hun weg naar binnen als afsluiting van de dag. 

 

10 juli 2025 

We stonden laat en relaxed op en natuurlijk na het ontbijt gingen wij met de Dacia naar de DM 

drogist en Lidl om wat drogisterij en drank te scoren in Herzogenrath te Duitsland. Op de 

parkeerplaats besloten wij naar Duren te rijden en kwamen in het winkelcentrum terecht waar wij 

koffie dronken.  

tel:2025
tel:2025


 

Vandaaruit reden wij naar Monchau daar tussen de vakwerkhuizen dronken wij wat op een terras 

nadat wij eerst op een terras door een norse ober geweigerd waren omdat wij niets wilden eten dit 

rond 13:30 uur. Wij wilden weer richting Limburg en ons bungalowpark. Maar iedereen stemde in 

met het plan van de voorzitter om eerst een gigantisch ijsje te eten bij Slenaken. De voorzitter 

sprintte als eerste naar de balie waar een mooie jongedame haar werkzaamheden verrichtte. Er werd 

personeel gevraagd en de voorzitter stelde voor om het aspirant-lid aan te nemen als ijsverkoper. 

Helaas kon hij alleen op Nieuwjaarsdag. Na de nodige onzin verkocht te hebben bestelde hij 3 

enorme ijsjes. Wij vonden ze te groot maar de voorzitter had ondanks zijn buikgriepklachten geen 

moeite met deze versnapering, zoals hij dit later aan zijn partner telefonisch ontkende. Moe maar 

voldaan reden wij terug naar de bungalow. 

11 juli 2025 

Vandaag stond de terugreis op het programma. Rond 7:00 uur wat het ditmaal de voorzitter die als 

eerste de douche in bezit nam. Tussentijds kon de vice voorzitter nog even roken en om ook nog een 

bakkie koffie te zetten. We vertrokken zo’n 8:40 uur en stopten even bij de receptie om de sleutel van 

de bungalow in een daarvoor bestemde brievenbus te deponeren. De snelweg richting Eindhoven 

was druk met vrachtwagenverkeer maar onze chauffeur manoeuvreerde hier handig tussendoor en 

langs. Voorbij Zaltbommel besloten wij te stoppen voor een bakkie koffie. Voor de cappuccino moest 

er een naam op de mok komen, dan maar “Gerrit” die buiten stond te roken. Wij wilden de naam van 

onze vice voorzitter niet bekend maken. Het was koffie medium maar wij kregen hoeveelheid koffie in 

onze bekers die in een thermosfles niet zou misstaan. Maar goed daar was ook voor betaald 

(Starbucks). Rond 11:45 uur kwamen wij in Zoetermeer aan. Na het toilet van het aspirant-lid te 

hebben bevuild vertrokken de voorzitter en vice voorzitter naar huis. Het was weer een leuke trip! 


