
3 september 2024  Polder bij Utrecht 

 

Wij werden verwelkomd bij Emmy en Joop (onze voorzitter) met een heerlijke Tom Poes. Maar niet 

zomaar eentje maar van een gerenommeerde bakker in Rijswijk. Deze traktatie werd erg 

gewaardeerd door de overige leden. Het werd een middagrit richting het dorpje het Noorden (bij 

Woerdense Verlaat) maar ditmaal het appelgebak met koffie overgeslagen we zaten nog vol van de 

Tom Poezen. We bereikten de rotonde richting Wilnis, maar doken direct na de rotonde links de 

polder in. Daar langs de polderweg besloten wij even te stoppen en gingen in conclaaf over de 

nieuwe navigatie. Ook weer opgelost en opgehelderd. Nu de communicatie tussen de helmen 

(intercom) nog. Tja, dat wordt wat!

 

We reden verder door de polder maakten een rondje om de kerk en gingen richting Portengen. We 

namen de afslag naar het dorpje Haarzuilens want daar was een restaurant. We parkeerden onze 

motoren op de parkeerplaats en onze vice voorzitter op de invalideparkeerplaats. Helaas had hij geen 

zijwielen en hij parkeerde zijn apparaat elders. We stonden echter bij een restaurant dat gesloten 

was. Aan de zijkant konden wij zien dat het een oude gevangenis was en kregen wij heel even als 

“vanouds” het thuisgevoel. 



   

 We reden verder en bij Vleuten namen wij de A12 en begon het te regenen. Het leven van het 

aspirant lid werd ditmaal gespaart door de engelen. Een automobilist schoot van rechts op de 

middenbaan en hij week uit naar links echter het scheelde een (schaam) haar of hij was aangereden 

door een snelle auto die met een behoorlijke snelheid voorbijschoot. Deze snelle jongen had het lid 

echter niet gezien (dom, hij voelde zich ook een echt lid!). Gelukkig sta ik als goedaardig bekend 

hierboven! Weer een leermoment. Bij Waddinxveen gingen wij de A12 af om binnendoor via 

Moerkapelle naar de McDonalds te Zoetermeer te rijden. De Burgers met friet en milkshake vonden 

hun weg naar binnen. Even nagepraat over de gevaarlijke situaties die vaker voorkomen tijdens onze 

ritten. Onze wegen scheiden zij bij de Mac en wij reden op onze thuisbasisen aan. 

 

  

 


