26 juni 2022 Westland Customs Rit

Rond 10:00 uur werd er verzameld bij de voorzitter en diende eerst zijn motor te worden verfraaid
met een nieuwe valbeugel en chromen kappen voor de signaallichten. De nieuw chromen valbeugel
werd afgelopen vrijdag al gehaald bij Westland Customs (motoronderdelen). De beugel en kappen
werden onder toezicht van een 80-jarige meneer vakkundig gemonteerd. Deze meneer werd
“Noordwijk” genoemd door de voorzitter en zijn echtgenote (??).

De koffie werd door de voorzitter op straat geserveerd, hij maakte er eigenlijk een straatfeestje van.
Toen alle schroeven en bouten stevig aangedraaid waren besloten we toch maar te gaan rijden. En
welke richting lag er voor de hand “Het Westland” natuurlijk nu we toch bezig waren en ook het
evenement “Vaarcorso” bezig was. Richting De Lier en Maasdijk ging het, echter geen boot met
bloemen te zien. Wel andere boten vol gezellige mensen! De Vieze voorzitter ging fungeren als
koprijder omdat hij het Westland een beetje kent. Kris kras reden wij door het kassengebied echter
nog steeds geen boot met bloemen te zien. Wij hadden ons dan ook als vanouds helemaal
voorbereid op de route van het varend corso (niet dus!). Als troost gingen wij lunchen en namen
ruimschoots de tijd om deze te verorberen onder wat slap “gepraat”. We besloten maar weer eens
ons op de weg terug te begeven en reden weer het kassengebied in. Op een gegeven moment (una
momento Dada — Johan Cruijff in zijn beste Spaans) kwamen wij in Schipluiden terecht. We reden om
Delft heen, richting Berkel en Rodenrijs over sfeervolle polderwegen.



Wij stopten voor Berkel en Rodenrijs om de benen te strekken en wat te drinken. We werden
verwelkomd door een poes die niet weg te slaan was bij ons.



Het was lekker weer om te rijden de dag vloog weer voorbij. Bij Berkel en Rodenrijs besloten wij
richting Zoetermeer te gaan en daar scheiden onze wegen zich weer!



