
24 april 2022 De Vlist en omstreken 

 

Vandaag verzamelden wij om 10:00 uur bij de voorzitter. Besloten werd om richting de rivier de Vlist 

te gaan, altijd mooi deze landelijke omgeving. Via Gouda en Stolwijk kwamen wij langs de Vlist 

terecht. Ook dit was weer een wonder want we hadden toch besproken dat wij via Haastrecht 

zouden rijden. We kwamen aan bij restaurant “De Vlisterlee” waar wij ruim de tijd namen voor Koffie 

met gebak (appeltaart). We deden onze de naam Mc El Terasso  weer eer aan. De zon scheen en het 

was warm op het terras. We besloten verder te gaan. De Vieze voorzitter deed zijn spullen aan en 

wilde op de motor stappen, echter het aspirant lid protesteerde want het was zijn motor en zijn 

helm, zonnebril en handschoenen. Met gevaar voor eigen leven sprong de voorzitter ertussen en 

eenieder vervolgde zijn weg met de eigen motor en eigendommen. Via Polsbroek, Polsbroekerdam 

en Benschop kwamen wij in de buurt van Utrecht terecht. Via de A12 reden wij weer richting Den 

Haag en gingen er bij Vleuten weer van af richting Haarzuilens. Langzamerhand werden wij ingelijfd 

door een enorme motorclub van meer dan 50 motoren en wij reden er middenin! Toch reden wij 

geruime tijd mee want ook zij reden richting Haarzuilens.  In Vleuten echter waren wij het zat en 

onze navigator belsloot maar even een rustpauze te nemen en wij parkeerden onze motoren langs 

de kant in het centrum van Vleuten. We dronken wat en na een minuut of 10 was de motorclub 

gepasseerd waarbij zij ons vriendelijk groeten. Wij stapten weer op onze machines en na een rondje 

Vleuten – Utrecht – Vleuten kwamen wij toch in Haarzuilens terecht. Tsja, je moet wat om een 

motorclub af te schudden althans ik vermoed dat dit de bedoeling was van onze Roadkapitein. 

 

In Haarzuilens hadden wij een verlate lunch maar dat nam niet weg dat de uitsmijters snel hun weg 

naar binnen vonden. Er reden mooie dames voorbij in open auto’s versiert met bloemen geen idee 



waarom maar wij genoten van deze parade. Toen de parade stokte besloten wij verder te gaan 

richting Woerden via Zegveld naar de Woerdense Verlaat.  

 

Wachten op de uitsmuiters! 

 

Onze motoren werden eerst nog bewonderd door “Frank en Rogier “(althans ze leken er op) die 

vonden dat wij mooie motors hadden. Via het dorpje het Noorden kwamen wij in Nieuwkoop terecht 

en stopten bij een tankstation en rotonde. De winkel werd beheerd door Pakistaanse mensen en het 

Aspirant lid kocht zonder dat hij het in de gaten had “Vegan” magnums!  Ze smaakten er niet minder 

om! Maar we misten wel het vlees in het ijs! We reden verder richting Alpen aan den Rijn en gingen 

op huis aan. En zo eindigde de dag toch een beetje “WOKE”! 

 


