
23 juni 2024 Pont(ificaal) naar Schoonhoven 

 

Op deze mooie fijne zomerdag, niet te warm maar ook niet te koud konden wij eindelijk met de 

gehele club (3) een rit maken. De motor van de vice voorzitter is inmiddels ook voorzien van een 

device dat de richtingaanwijzer automatisch na de bocht uitzet. Na ook nog een wasbeurt glom zijn 

motor als een spiegel.  We verzamelden bij Joop, Rene zat er al toen ik aan kwam. Na even 

“clubzaken” te hebben besproken besloten wij toen we eigenlijk al bij de motoren stonden, richting 

Schoonhoven te gaan en daar de pont te nemen. De voorzitter was vandaag ook de “Roadkapitein”. 

We reden richting Gouda daar werd het erg druk omdat de A12 afgesloten was. In Schoonhoven 

aangekomen was het erg druk bij de pont. We besloten eerst maar ons ritueel plaats te laten vinden. 

De Koffie en “versnapering” vloog naar binnen, we zaten daar lekker aan de Lek dus nog maar een 

bakkie. Op een gegeven moment zagen we de pont weer onze richting uitkomen en we besloten af te 

rekenen, en sloten aan op de vele auto’s, motoren, scooters en fietsers die hun plek vonden op dit 

vaarduig. Zonder problemen over een hele gladde rustige Lek werden wij overgezet. Aan de overkant 

gingen wij richting Gorinchem, maar eerst nog een prachtige rit door de dorpen en de rivierdijken 

langs De Linge. Toch was het vrij rustig op deze wegen op deze mooie zondag.  

 

 



 

 

 

We stopten op een mooie boeren landweg om de benen te strekken. Daar besloten wij om de pont te 

nemen bij Schoonhoven en daar een verlate lunch te gebruiken. De drankjes en omeletten vlogen 

weer naar binnen. We gingen richting huis en ook de terugweg was druk richting A12. We raakten 

onze “Roadkapitein” kwijt maar toen ik mijn motor achter in mijn tuin in de schuur had gezet, zat hij 

rustig op het bankje voor mijn huis in het zonnetje. Inmiddels hebben wij besloten 1 dag eerder 

(zondag 30 juni) al richting Limburg te gaan om aldaar te overnachten en dan maandagmorgen te 

vertrekken naar ons Motorhotel Daytona in Dasburg Duitsland (1 tot en met 5 juli Midweek). Dit 

omdat wij dit jaar niet zo geheel veel hebben gereden (maar eigenlijk worden wij een dagje ouder!) 

voor zo’n afstand.  


