
22 mei 2022 Met ons rijtuigie… 

 

De voorzitter had voor vandaag de gehele club verzameld. Het was goed motorweer niet te warm 

maar zo’n 22 graden. We besloten richting de plassen te gaan via het dorpje Noorden bij Nieuwkoop. 

Daar moest op een terras eerst een clubritueel worden afgehandeld. De koffie met appeltaart vloog 

naar binnen en de serveerster vroeg of wij nog een bakkie lusten. De voorzitter beaamde dat gelijk 

en zei dat hij er dan van uit ging dat dit van het huis was. Helaas was dat niet zo. We reden verder 

richting Amsterdam en vervolgens richting Hilversum. De Loosdrechtse plassen glinsterden in de zon 

en daarna kwamen de Vinkeveense plassen. Met onze rijtuigjes reden wij helemaal langs Vinkeveen! 

De drukte van het verkeer viel mee en op de plassen leek het ook niet erg druk. In Hilversum 

aangekomen ging het richting Baarn waarbij nog even een rotonde verkeerd genomen werd. Echter 

niet door de voorzitter die maakte keurig een extra rondje! Richting Baarn namen wij de afslag Lage 

Vuursche en door de donkere bossen kwamen wij aan in het dorp met de pannenkoekenhuizen! We 

reden het dorp weer uit en de koprijder stuurde zijn vehikel een parkeerplaats op gelegen in het bos. 

Een sanitaire stop was nodig want hij liet bijna een druppelend spoor achter! Het was ook wel prettig 

om even te stoppen anders zie door al die bomen het bos niet meer. Nu ging het richting Zeist door 

Bilthoven, we reden nog even verkeerd want we wilden gaan lunchen bij de Piramide van Austerlitz 

maar dit werd als snel gecorrigeerd. Bij de piramide werd het aspirant-lid gesommeerd door de 

voorzitter de lunch te bestellen. En gelijk werd dan ook aan dit verzoek voldaan. 

 

De friet en de dellen vlogen naar binnen en ondertussen bekeken wij een passante die er nogal 

appetijtelijk uitzag. Dat soms kleine zaken zo grote invloed kunnen hebben op je dag (alhoewel ze erg 

lang was)! Een groep motorrijders wilde vertrekken maar een van deze motoren deed niets meer. De 



voorzitter haalde nog zijn startbatterij tevoorschijn maar ook dat bood geen soelaas. Later kreeg toch 

een van de heren de motor aan de praat en vertrokken zij. Een van de soldaten in het wachthuisjes 

hield trouw de wacht opdat zijn andere kornuiten rustig hun lunch konden nuttigen.   

 

Tsja…… wel in uniform! 



 

Na de lunch besloten we weer richting huis te vertrekken. Door de bossen naar Driebergen om daar 

de A12 te nemen richting Den Haag. Het viel ons op dat veel automobilisten rare capriolen 

uithaalden bijvoorbeeld  laat invoegen waarbij de vice–voorzitter die voor reed in de ankers moest 

en het aspirant-lid ook maar die zag het al aankomen. We reden langs de afslag de automobiliste(de 

muts) voorbij maar deze bleef stug vooruitkijken. Je moet als motorrijder maar ook als fietser altijd 

bijzonder alert zijn. Wij zijn met voetgangers de zwakste verkeersdeelnemers.  Via Kockengen reden 

wij richting Wilnis om vervolgens weer uit te komen in het dorpje Noorden waar wij nog even 

stopten en wat dronken. Daarna gingen wij op huis aan.     


