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We verzamelden weer bij het “clubhuis” van de Voorzitter. Echter daar kregen wij de onaangename 

mededeling dat de voorzitter zelf niet meeging. Tijdens de rit van jongsleden dinsdag waren er al 

technische problemen geconstateerd met zijn motard. Deze zijn van dien aard dat hij het niet 

verantwoordelijk achtte om vandaag mee te rijden. De vice president had een nieuw zonnewerend 

vizier voor zijn helm gekocht. En na enige tijd zat deze er passend op. Met het “vizier” op scherp 

vertrokken de vice president en het aspirant lid richting het dorpje het Noorden alwaar wij op het 

terras van een ons bekend café de appeltaart met koffie nuttigde.  Er kwam een hele groep 

leeftijdsgenoten aan op klassieke Kreidlers zo’n man of twintig. Gezien de weinige parkeerplek werd 

de Dragstar van het aspirant lid geheel omsloten door deze machines. Het was geen probleem bij 

deze mannen toen wij vertrokken. Zij maakten rustig de benodigde ruimte. Nu nam de vice president 

de rol van wegkapitein over en reden het achterland van Utrecht/Breukelen in. Het was niet druk op 

deze wegen en ook wij genoten van de uitzichten en het groen. 

 

 

Wij weten wel hoe mooi Nederland is. Op deze plek stond een picknick bank waar wij enige tijd 

vertoefden en wat dronken. Later stonden wij deze plek af aan twee wandelaars die zagen dat wij 

gingen vertrekken. We reden verder richting Woerden waar wij parkeerden voor een snackbar met 

de deuren geopend. Echter bij het binnengaan kregen wij de mededeling dat zij gesloten waren. In de 

zaak waren dan ook geen andere klanten te vinden. Dan maar richting Woerdense Verlaat alwaar de 

aloude Snackwagen met weer nieuw personeel wel geopend was. Na het nuttigen van een Frietje 

besloten wij weer richting Zoetermeer te gaan. Bij de altijd geopende McDonalds werd nog een 



Milkshake genuttigd en afscheid genomen om naar huis te gaan. Al met al een geslaagde rit met 

prachtig motorrijweer!  

 

 


