
19 september 2025 Oorlogsmuseum Soesterberg 

 

 

We verzamelden bij het huis van de voorzitter. Het was een prachtige na zomerdag. De 
vicevoorzitter kon helaas niet mee vanwege andere verplichtingen. We vertrokken om 
ongeveer 10:15 uur met het plan om de heen weg binnendoor te gaan. Dat hebben we 
geweten. De weg naar de ophaalbrug in Boskoop was afgesloten en wij werden richting 
Alphen aan den Rijn de polder ingedrongen. Na wat escapades kwamen wij bij Reeuwijk de 
A12 oprijden en volgde nu de weg die Google Maps in eerste instantie had aangegeven. Na 
een korte stop bij een benzinestation reden wij verder richting Utrecht. Om 11:45 uur 
kwamen wij aan bij het museum. 



 

 

 

Het was een behoorlijk groot museum en de gepresenteerde “wapens” uit vroegere 
oorlogen tot en met heden werden getoond, Vliegtuigen, Tanks, mortieren en zelfs een 
wagen met twee grote honden ervoor die de kar (ditmaal met mitrailleur) moesten trekken.  



 

 

Allerlei soorten oorlogsmateriaal werden getoond, ook van onze politieactie in Indonesië 
werden wapens en geschiedenissen verteld, met de nodige kritische kanttekening. Deze 
actie verdiende namelijk niet de schoonheidsprijs en koste ook vele levens.  



 

Verder zagen wij in dit mooie museum ook vele vliegtuigen en ook een Nederlandse 
Donnier-vliegboot die in de tweede wereldoorlog is gevonden in een Duitse schuur. Na 
onderzoek bleek deze van Nederlandse komaf te zijn en wordt deze momenteel 
gerenoveerd voor het museum. 



 

Wij hebben genoten van het bezoek aan dit mooie en gastvrije museum. Wij gingen om 
14:30 uur richting de Piramide van Austerlitz om een frietje en delletje te eten. Het was 
bijzonder stil in dit kermispark. De ober vertelde dat de omzet met 2/3 was gedaald sinds 
de wolvenaanvallen. Hij is bang dat zijn baas het niet volhoudt. Ook in de directe omgeving 
draait veel horeca met verlies want wandelaars en fietsers blijven weg. In het museum 
zagen wij een meneer die misschien wel de wolven kan tegenhouden. 

 

 

 



 



De terugweg over de A12 was weer geen pretje om en nabij Utrecht. Door de lange files 
werd het weer een onprettige ervaring tot aan Gouda toe. Aan de andere kant, ook dit moet 
je weer als ervaring als motorrijder meenemen. Moe maar voldaan arriveerden we rond 
17:00 uur in Zoetermeer 

 

 

 


