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We verzamelden rond 10:00 uur bij het huis van het aspirant lid. Besloten werd niet richting Utrecht
te gaan en ook niet richting Rotterdam omdat in beide richtingen wegafsluitingen waren. Na de koffie
gingen wij op pad. Na enige moeite kon het aspirant lid zijn motor achteruit de voortuin uit
manoeuvreren. Dat lukte pas echt goed toen hij het kabelslot van het achterwiel verwijderde. Toen
kon hij wel achteruit de voortuin verlatend (even vergeten dat het slot er nog op zat). Het was
bewolkt en koud, het was een genoegen om een vest onder het motorjack te dragen. We reden
richting Gouda en via Haastrecht volgden wij het riviertje de Vlist alwaar wij bij een restaurant de
Koffie met appelgebak verorberde.

Het aspirant-lid was ditmaal de “Road Kapitein”. We reden toevallig binnendoor “Zilverstad”
Schoonhoven binnen om aldaar met de pont de Lek over te steken. Altijd leuk het pontgebeuren! Aan
de overkant doken wij de polderwegen in en kwamen weer mooie polderlandschappen tegen. Mooie
lanen met bomen en watergangen en de daaraan gelegen boerderijen die volgen onze linkse
landgenoten geen recht meer hebben om te bestaan. Het wordt steeds duidelijker dat het de
bedoeling is om het Nederlandse cultuurlandschap af te breken.

We reden door Meerkerk en diverse ander dorpen waar wij een tussenstop maakten. Een van onze
leden kon zich weer nauwelijks beheersen en moest iets te poetsen hebben. Gelukkig kon hij zich
uitleven op de motor van de voorzitter.



Het was weer tijd om richting huis te gaan, en we reden weer richting de pont in Schoonhoven. Aan
de overkant reden wij Richting Gouda en het verkeer bij Gouda werd steeds drukker. Nog even
gestopt om de benen te strekken en daarna naar huis. Het weer was iets beter geworden maar
voorbij Gouda in de richting Den Haag was het erg bewolkt. Toch was het weer een fijne Motordag!



