
15 mei 2022 De onvoltooide bier-rit. 

 

 

Wij vertrokken rond 10:45 uur richting België om daar bij de Abdij van Postel tot bezinning te komen 

(maar eigenlijke alleen daar maar voor het Abdijbier kwamen). Al snel reden wij over de Van 

Brienenoordbrug te Rotterdam richting Breda. Het was toch wel druk op de weg maar met gepaste 

snelheid reden wij ook al snel de Moerdijkbrug op.  Bij Breda richting Tilburg waarbij de koprijder de 

afslag Chaam miste, en de route naar Baarle-Nassau waar wij koffie wilden drinken. Dan maar door 

en na een korte brake gingen wij bij afslag Gilze de grote weg af richting Baarle-Nassau. Dit was ook 

weer een zeer mooie route. In Baarle-Nassau was het gezellig druk en de koffie met appeltaart ging 

er geruisloos in.  



 

Dan nog maar een Bakkie! We gingen verderop in Baarle Hertog (Belgische deel) nog even tanken 

maar het scheelde niet veel in prijs. We reden hierna weer terug om via wat Brabantse dorpen en 

dan weer Belgische dorpen want zo loopt de grens er steeds doorheen, naar Postel te rijden. 

 

Echter het winkeltje van de abdij van Postel was van 14 mei 2022 tot 21 mei 2022 gesloten, was op 

een bordje te lezen in de etalage. Daar ging onze bier-rit! Maar niet getreurd we besloten deze 

teleurstelling te verwerken met een gigantische zak Vlaamse Friet met Hollandse mayonaise! Er werd 

nog even gesproken over een frikandel erbij of een broodje braadworst. Echter we besloten eerst 

maar van de friet te genieten. En gelukkig maar want na deze zak friet zaten wij vol! Het was 

trouwens niet druk bij de diverse friettenten. We besloten weer richting huis te gaan maar eerst een 

bezoek te brengen aan de snackbar in Reusel om een ijsje te scoren. Daarna gingen wij richting 

Tilburg om daar de grote weg richting Breda en Rotterdam te nemen. Ook enkele keren gestopt, het 



was ook weer druk op de terugweg en wederom uitkijken geblazen. Al met al weer een geslaagde 

motor dag, die kunnen ze ons niet meer afnemen!! 

 


