
Zondag 15 juni 2025 De Vaderdag Rit. 

 

Het was de dag dat de voorzitter en het aspirant lid zonder de vicepresident op pad gingen. Rond 

11:30 uur verzamelden wij bij Joop en Emmy. Met slechts twee motoren vertrokken wij. 

 

 

We hadden niet echt een idee waar wij naartoe zouden gaan. We besloten bij Boskoop de Gouwe te 

volgen richting Amsterdam. Altijd mooi langs de Gouwe rivier (of kanaal?) Voorbij Papenveer reden 

wij richting Nieuwveen. Voor Nieuwveen stopten wij even om de benen te strekken. Daar besloten 

wij de navigatie te volgen om richting Austerlitz te gaan. Na een mooie rit door de polders schoten wij 

de A2 op, richting Utrecht en daarna de A12 richting Arnhem/ Oberhausen.  Bij de afslag Den Dolder/ 

Zeist reden wij van de snelweg af en kwamen in het dorp Austerlitz terecht. En daar moesten wij dus 

niet zijn. Dus een stukje terug en wij hadden de weg naar de Piramide van Austerlitz weer gevonden. 

Bij Austerlitz aangekomen bleek onze club ook over illegale leden te beschikken. Leden die zicht niet 

eerst hadden aangemeld bij onze aanmeld coördinator (onze vicevoorzitter, hij lijkt erop!).  

 



 

 

 



 

Of onze vicevoorzitter heeft ons niet geïnformeerd dat kan natuurlijk ook. Het bleek om een 

motorclub te gaan met tientallen leden meer als wij. Een van de mannen maakte foto’s van onze 

motoren die eigenlijk niet misstonden tussen de Indians, Harleys, Triump en andere Chopper merken. 

Wij genoten van de versnaperingen en keken toe hoe de hele motorclub vertrok vanuit het bankje 

waar wij plaats hadden genomen. Er bleven twee Choppers over dus onze motoren konden wij 

makkelijk terugvinden. Twee leeftijd genoten een dame en een heer waren aankomen rijden in een 

open sportwagen. En namen plaats naast ons. De dame vond de oranje kleur van de motor van de 

voorzitter schitterend. Dat komt omdat hij nogal oranje gezind is, zei ik tegen mevrouw. Meneer reed 

ook nog motor op een Moto Guzzi maar reed al van zijn 18e motor op diverse merken. We besloten 

op huis aan te gaan. En door het mooie bos bij Driebergen kwamen wij bij de A12 aan. Het was niet 

superdruk richting Den Haag. Nog even gestopt, en daar ook mijn zonnebril maar achtergelaten. In de 

hoop dat iemand hem goed kan gebruiken. In Zoetermeer namen wij afscheid en gingen op huis aan. 

 


