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Het is “weer goed weer” voor de motor, de buien zijn verdwenen. En er zijn ook weer wat navigatie
aanpassingen en poetsbeurten gedaan want het moet wel glimmen natuurlijk! Vrijdag maakten de
vice voorzitter het aspirant lid nog een korte rit naar Hoek van Holland dwars door het Westland. De
voorzitter kon niet mee hij had wat andere zaken die voor gingen.

Hieronder de foto van het restaurant bij de waterskibaan waar wij even stilstonden en genoten van
de mooie tuin.

De zaterdag daarop spraken wij af om zondag een rit te gaan maken. Het weer was echt geschikt om
een mooie rit te maken. We verzamelden bij het huis van de voorzitter waar eerste wat technische
zaken moest worden gedaan met de camera’s op de motor van de voorzitter. Deze werken nu ook. De
motoren zijn “klassiekers” maar ook deze zijn niet ontkomen aan de moderne snufjes die beschikbaar
zijn. Onze neef “Alie en zijn vrouw Temu” uit China denken altijd met ons mee en sturen ons altijd e-
mails met steeds nieuwe producten met hoge kortingen die je niet krijgt!

Maar de motorrit daar gaat het nu over. Na enige tijd besloten wij een rit te maken richting
Noordwijk. Na wat omzwervingen door Leiden vanwege een wegafsluiting bereikten wij Noordwijk-
boulevard. In het centrum was het wel druk maar wij reden stapvoets om de voetgangers en fietsers
te sparen die door rood heen liepen of fietsten, en zelfs een auto met een paar jonge dames schoot
van een uitrit zonder enige schroom voor ons de weg op. Waarschijnlijk nog druk bezig om een selfie



van hunzelf te maken. Zelfs op het strand worden de kleintjes vergeten omdat hun ouders het te druk
met hun telefoons hebben. Maar goed Noorwijk hebben wij weer overleeft en nu ging het door naar
Noordwijkerhout. Daar draaiden wij de mooie duinweg in, daar krijgen wij vaak het idee dat wij in het
buitenland zijn. Bij De Zilk stopten wij bij een restaurant om te plassen, maar daar hebben wij ook
geluncht maar dan voor het plassen. Na de lunch vertrokken wij met onbekende bestemming richting
Hillegom daar reed de wegkapitein zomaar wat weggetjes in en kwamen uiteindelijk langs de
Lisserdijk en reden langs het Kaagpontje. Verderop stopten wij even om van de bootjes te genieten.

We besloten richting huis te gaan en bij Oude Wetering de A4 op te knallen. Daar gingen wij richting
Leiden/Den Haag. Bij de afslag Zoeterwoude namen wij afscheid van Rene. Joop en ik reden via
Zoeterwoude naar huis. Een hele mooie rit, wij waren al enige tijd hier niet meer geweest.



