
1 mei 2025 De Kassenrit 

 

Vanwege de “mantelzorg verplichtingen” van het aspirant-lid vertrokken wij rond 13:00 uur richting 

het Westland. Het was druk op de A12 en we reden achter de voorzitter aan die al een dag van 

tevoren de route had verkend. Op de A4 kwamen wij de dorpsidioten weer tegen en moesten 

voorzichtig manoeuvreren tussen automobilisten die op het laatste moment nog even de afslag 

Plaspoelpolder moesten nemen en schoten voor ons of tussen ons door, maar de remmen werkten 

prima. Laats gelezen dat er in rijbewijzen werd gehandeld dat klopt dus! Bij de afslag Bogaard gingen 

wij eraf. Ook in Rijswijk weer een idioot die op het laatste moment in wilde voegen omdat de weg 

overging naar 1 baan. We reden het Westland door Kwintsheul binnen en kwamen op mooie 

binnenwegen door de Kassen terecht. 

 

Door dat de zon scheen leek al het groen extra op te fleuren op deze mooie zonnige lentedag. Weer 

nieuwe binnen weggetjes ontdekt waar wij niet eerder hebben gereden. Het was leuk om weer met 

zijn drieën te rijden en tijdens de rustpauzes een beetje te beppen. We ploften neer op een terras 

aan het water bij Schipluiden. De Fanta’s en de IJsthee ’s werden ijskoud geserveerd en we bleven nog 

enige tijd zitten zoals het de leden van MC El Terasso betaamd! We deden onze naam weer eer aan. 

We gingen op huis aan en in de buurt van Delft ging Rene weer richting Wateringen. Joop en Fred  

reden de A4 op en kwamen in langzaam rijdend verkeer terecht. En waarom?  Ook hier weer 

vreemde manoeuvres van auto’s en vrachtauto’s die de file op de afslag voorbijgaan en op het laatste 

nippertje in willen voegen door eerst dan even boven op hun rem te staan. En zo ontstaan door deze 

malloten onnodige files. Ook de A12 was zeer druk. Joop en Fred namen de afslag Forepark om via de 

rustige Zoetermeerse rijweg naar huis terug te keren. Al met al weer een geslaagde rit! 


